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Hervormde Gemeente Herwijnen 

 



 

KERKGEBOUW Waaldijk 139, 4171 CC  Herwijnen 
 

PREDIKANT  Ds. W.M. Roseboom 
   predikant@nhkherwijnen.nl 
   0418 581505 

06 14600988 
 

OUDERLINGEN G. van Bezooijen 
   D. de Joode scriba 

Lunet 18, 4214 GA Vuren  
06 20047902  
scriba@nhkherwijnen.nl 
A. van der Meijden 
A. Ruitenburg jeugdouderling 
AlexRuitenburg@live.nl 

 
OUDERLINGEN-  

KERKRENTMEESTER H. de Bruin 

J.A. Hobo 
G. de Joode 

 

DIAKENEN  J.W. Boogert 
A.J.W. Boote 
R. van Zante 

 

ORGANISTEN  H.J. de Bruijn 
   A.P. van de Minkelis 
   H. Vervoorn 
 

KOSTERS  Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 
   Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
   Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 
 

KERKDIENSTEN Morgendienst   9.30 uur (apr t/m okt) 
   Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) 
   Avonddienst   18.30 uur 
 

ZONDAGSSCHOOL Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst 
 in het kerkelijk centrum 
 

KINDEROPPAS Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de 
   Brede School, Achterweg 35

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Onder de terebint  
     

 
 
 

 

Verlaten 

 
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?             Psalm 22 : 2a 

 
Wie denkt bij deze woorden niet aan Golgotha? Psalm 22 is een 
lijdenspsalm. Davids klacht is door de Heere Jezus overgenomen op het 
donkerste moment van zijn lijden. 
David verkeert in nood. Vijanden voorzien het op zijn leven. Zijn grootste 
nood is, dat hij zich van God verlaten voelt. Hij bidt en smeekt. Hij 
schreeuwt het zelfs uit. Maar de Heere antwoordt niet. Dat is benauwend. 
In het leven met God is dit één van de moeilijkste ervaringen. 
Toch bidt David. Dat is het wonder van deze psalm. Hij schreeuwt niet in 
het wilde weg. Hij bidt. En bidden is altijd geadresseerd. “Mijn God, mijn 
God!” Tweemaal roept hij het uit. Net alsof hij zijn handen naar de Heere 
uitsteekt. Zoals een kind dat kan doen, als het gedragen wil worden. Nu, 
dat wil David: gedragen worden door zijn God. “Waarom hebt Gij mij 
verlaten?” Nee, dit is geen opstandig waarom. Zijn waarom is een zoeken 
naar God. Het is maar net hoe je waarom zegt. 
Deze tekst is tevens het vierde kruiswoord. Christus had in zijn nood 
geen eigen woorden meer. Hij viel op de psalmen terug. En Hij is 
werkelijk verlaten door God. Totaal. God negeerde Hem toen Hij met 
onze vloek aan het kruis hing. Waartoe? Opdat wij nooit meer verlaten 
zouden zijn. Een gelovige kan zich verlaten voelen. In de crisis en in de 
diepte. In de verslagenheid over zijn schuld. Maar de Heere laat nooit los 
wie op Hem hoopt. Klem u juist in de aanvechting aan Hem vast! 

 

 
Lezen: Psalm 22: 1 – 7; Markus 15: 33 - 37 
Uit: Bijbels dagboek “Elke dag een Psalm” 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YjIZZY0-B6zwxM&tbnid=hd4UPQtuwiRZqM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.holyhome.nl/bijbels_beeld_woordenboek/BIJB-37.htm&ei=MnMZVMbTK8XJOeXOgbgC&bvm=bv.75558745,d.ZWU&psig=AFQjCNH1bNlZoTyls4xTdTd7f2rAGrepWA&ust=1411040427534066


2 
 

46e Jaargang, no. 1264, 3 april 2023 
 

KERKDIENSTEN 
 

Vrijdag 7 april 2023 Goede Vrijdag 

19:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

1e collecte: Schuldhulpmaatje West Betuwe 
(Ondersteuning voor mensen in financiële problemen) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 

 

Zondag 9 april 2023          1e Paasdag 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. J.C. van Trigt, Gouderak 

1e collecte: Friedensstimme 
(Ondersteuning van christenen in voormalige Sovjet-Unie) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 

 

Maandag 10 april 2023 2e Paasdag 

10:00 uur: Ds. W.M. Roseboom  

 Jubileumdienst 200 jaar kerkgebouw 

Uitg.collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 16 april 2023 

09:30 uur: Ds. L. van Rees, Hoog-Blokland 

18:30 uur: Ds. H.M. Burggraaf, Noordeloos 

1e collecte: Diaconie 

(Voor plaatselijke diaconale doeleinden) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 

Donderdag 20 april 2023 

15:00 uur: Dienst in Woon- en zorgcentrum Avondlicht 

 

Zondag 23 april 2023 

09:30 uur: Ds. W.M. Roseboom 

18:30 uur: Ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk
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1e collecte: Stichting Kimon 
(Voor toekomst voor het noodlijdende kind) 
2e collecte: Kerkrentmeesters 

Uitg.collecte: Pastoraat en prediking 
 
Bijbelgedeelte en psalm Zondagsschool 

  9 apr:  Exodus 14 God bevrijdt zijn volk door de zee 

16 apr:  Petrus 1: 13 – 25 Leven in ontzag voor de levende Heer 

23 apr:  Petrus 2: 1 – 10 Samen kerk van de levende Heer 

  Psalm 119: 40 

Kinderoppas:  

  9 apr:  Marleen Ruitenburg en Rens van Zante 

16 apr:  Jacco Ruitenburg en Elin Hobo 

23 apr:  Annette Blom en Elise Gobius du Sart 

  

Schoonmaakrooster 

17 t/m 21 apr: Monique Hobo, Eline van Baalen, Lia van Baalen en 

Netty Pippel 

 

 

 

 
Geboorte 
Blijdschap en dankbaarheid om het wonder in het gezin Leiseboer. Op 
woensdag 22 maart werd namelijk Nora Lisa, roepnaam Nora, geboren. 
Nora is de dochter van Age en Gerdine Leiseboer en zusje van Vera. Ze 
wonen aan de Waaldijk. We hopen dat Nora vrolijk en gezond mag 
opgroeien tot eer van de Heer en we wensen het hele gezin toe dat ze 
omringd worden door de liefde van onze God. 
 
Overlijden  
Op vrijdag 31 maart is overleden, in de leeftijd van 75 jaar,  
 

Geertruida Antonetta Elisabeth van Cronenberg – van Rossum 
 

Truus van Cronenberg woonde onder ons aan de Meerenburg. De 
begrafenis heeft komende week plaats in besloten kring. Na een intensief 
jaar met de broze gezondheid, wensen we de familie alle kracht en 
sterkte van de Heere toe in deze week. Dat in de tijd daarna de 
herinneringen tevens tot dankbaarheid mogen stemmen.  

OMZIEN NAAR ELKAAR 
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Voor allen in ziekte en zorg 
Al zit ik in het duister, 
Gij, Heiland, zijt mijn licht; 
Zelfs in het diepste duister 
zie ik uw aangezicht. 
Geen schaduw scheidt 
Ons voor altijd 
De hemel blijft niet dicht. 
(André F. Troost) 
 
Uit dankbaarheid. 
Op 7 maart jl. onderging ik in het Beatrixziekenhuis een knieoperatie. 
Hoewel mijn verblijf in het ziekenhuis slechts één dag duurde, mocht ik 
bij mijn thuiskomst en gedurende de dagen van herstel veel reacties 
ontvangen in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoek. 
Vooral werd ik verrast door de mooie kaart van de kinderen van de 
zondagsschool. Het was hartverwarmend.  
Voor al deze blijken van meeleven, in welke vorm dan ook, wil ik u, ook 
namens mijn man, langs deze weg hartelijk bedanken.  
Bovenal dank aan God die alles zo voorspoedig deed verlopen. 
 

Jettie de Fockert 
Meerenburg  

Zij die elders verblijven  
Wij denken ook aan hen, die om uiteenlopende redenen, elders 
verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt 
gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden 
hen niet vergeten.  
  
Andrea van Mourik     Mw. E.C. van Weelden 
Griendweg       Lingesteynplantsoen  
4208 AA Gorinchem     4141 GJ  Leerdam 
 
Mevr. C. van der Wal - van Maren 
Huis ter Leede, Oranjehof  
4141 GC Leerdam 
 
Jarigen 
De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode 
dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een 
felicitatie ter bemoediging sturen.
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Datum Naam    Leeftijd  Adres 
24-04 P. van Arendonk  85  Achterweg  
25-04 J.J. Bijl-Muilenburg  88  Kolstraat  
 
Afspraken bezoekwerk 
Gemeenteleden die contact wensen met de kerk, worden 
verzocht dat te melden, op maandag t/m woensdag en 
vrijdag: 
- per telefoon op 0418 581505;  
- per telefoon of app 06 14600988;  
- of per mail via predikant@nhkherwijnen.nl 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende 
zaken zijn, kunt u contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 
Op de hoogte/meeleven 
Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel 
mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede 
en in minder goede tijden. Dus: 
 

Gaat u verhuizen?  
Laat het ons even weten. 
 Trouwplannen? Een jubileum te vieren?  
 We stellen een bericht erg op prijs  
Een geboorte?  
Stuur ook ons een kaartje 

Verdriet of verlies?  
Ook dan leven we graag met u mee.  

 

U wordt vriendelijk verzocht een bericht te sturen aan de predikant: 
predikant@nhkherwijnen.nl of meld het telefonisch via 0418 581505 of 
06 14600988 (maandag t/m woensdag en vrijdag). 
Wanneer er op donderdag of zaterdag spoedeisende zaken zijn, kunt u 
contact opnemen met de scriba via 06 20047902.  
 
 
 

 
Bij de diensten  
Goede Vrijdag en Pasen 
Op Goede Vrijdag beleven we in de avonddienst dat we mogen rusten in 
Christus, die Zijn bloed heeft gegeven tot een volbrachte verzoening van 
al onze zonden. 

UIT DE GEMEENTE 

mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
mailto:predikant@nhkherwijnen.nl
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Na de Stille Zaterdag worden we op zondagmorgen weer opgewekt om 
naar de Paasdienst te gaan. Het feestelijke karakter van deze dienst 
wordt versterkt door medewerking van piano, fluitisten en “De 
Voorzangers”. In de verkondiging staat centraal dat Christus als Lam de 
dood is ingegaan, maar als Herder over de lammeren weer 
teruggebracht wordt uit de dood.  
 
Doopaangifte 
Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen daartoe contact 
opnemen met dominee Roseboom (06-14600988). Graag uiterlijk vrijdag 
14 april. 
Vrijwel zeker wordt de doopdienst D.V. gehouden op zondag 14 mei.  
 
Zanguurtje 
Op D.V. zondag 7 mei zal aansluitend aan de avonddienst weer een 
‘zanguurtje’ worden gehouden. Ben jij er nog niet eerder geweest? Kom 
dan eens kijken en meezingen! Een jongere uit onze gemeente was er 
enkele weken geleden voor het eerst bij en vond het heel tof! Wie volgt? 
Hebt u/heb jij liederen die u/jij graag zingt?  Stop dan een briefje met 
uw/jouw verzoeknummers in de bus achter in de kerk of mail het naar 
alexenmarleen@live.nl. 
 
Clubweekend 2023 (17 t/m 19 maart) 

 
Wij zijn met de vrijdagavondclub een weekend weggeweest naar Loon 
op Zand.
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Op vrijdag waren we aangekomen bij het kamphuis. Die avond zijn we 
naar het bos geweest om levend Catan te spelen. Het was erg moeilijk, 
omdat je weinig geld had en de prijzen duur waren. De volgende dag 
hadden we friet gegeten en daarna was de bonte avond met veel leuke 
stukjes. Na de bonte avond hadden we gelasergamed en hadden we een 
groot kampvuur waar we marshmallows geroosterd hebben die erg 
lekker waren. 
We begonnen zondag met iets van de bijbel. Daarna hadden we nog 
trefbal gespeeld en toen gingen we naar huis. 
 
Israëlreis en kerkenraad 
Een groep gemeenteleden maakt van woensdag 12 tot en met zaterdag 
22 april een reis naar Israël. Ook een aantal kerkenraadsleden gaat mee. 
Dat betekent dat de kerkenraad op de zondagen 16 en 23 april in een 
(veel) kleinere bezetting dan anders aanwezig zal zijn. 
Voor contact met de kerkenraad kunt u die periode contact opnemen met 
ds. Roseboom (06-14600988), ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo 
(06 31392864) of diaken Jan-Willem Boogert (0418-842576).  
 
Follow Me (12-16) 
Op 29 maart zijn we na de pauze versneld verdergegaan. Nadat we het 
hebben gehad over vervolging om je geloof, hebben we alvast geoefend 
voor de Stille Week-viering op 5 april.  We komen dan om 19:00 uur bij 
elkaar in het kerkelijk centrum. 
Op 12 en 19 april zien we elkaar nog voor gewone avonden. Na de 
meivakantie zijn de tieners op 10 mei welkom voor een babyvisite in de 
pastorie. Allen deze keren welkom om 18:45 uur. 
 
Bijbelgesprekskring 
Op 11 april hopen we elkaar nog eens te zien om 10:15 uur. De optie om 
een film over Exodus heeft op tafel gelegen, maar dat is in 1,5 uur bijna 
niet te doen. En het is ook gewoon nuttiger en aangenamer om met 
elkaar te spreken, dus laten we dat maar gewoon doen aan de hand van 
christelijke thema’s. Wilt u nog even nadenken over de behandeling van 
een onderwerp komend jaar? 
 
Kerk schoonmaken 
Enkele leden van de schoonmaakploeg hebben het initiatief genomen de 
kerk weer een grote schoonmaakbeurt te geven. Maandag 17 en dinsdag 
18 april is het zover. Vanaf 8.30 uur zijn de eerste schoonmakers bezig. 
Zoals bekend: vele handen maken licht werk. En hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. 
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Wie een handje wil helpen op één beide dagen kan zich opgeven bij Nel 
van der Linden (582477) of Lijntje van der Weerd (582238). Jong en oud, 
iedereen is van harte welkom want er is voor iedereen wel iets te doen. 
De oproep geldt niet alleen vrouwen, maar zeker ook mannen!  
 
Jaarrekening 2022 
De kerkenraad heeft in z’n vergadering van 22 maart de jaarrekening 
2022 van het College van Kerkrentmeesters besproken en vastgesteld. 
De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 12.073,00. Dat is 
goed nieuws, waar we dankbaar voor zijn.  
De uitkomst van de jaarrekening is uiteraard het resultaat van mee- en 
tegenvallers. Zo vielen sommige kosten mee, andere juist wat tegen; 
hetzelfde geldt voor de inkomsten. Aan de inkomstenkant steeg in elk 
geval de opbrengst van de Actie Kerkbalans en mochten we een legaat 
van € 5.000,00 ontvangen. De uitgaven voor energie vielen mee omdat 
we nog een vast contract hebben. 
Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Uit 
die reserve worden eventuele toekomstige tegenvallers betaald. 
Bovendien stelt de PKN steeds hogere eisen aan de financiële positie 
van gemeenten, zeker als het gaat om de noodzakelijke buffers. Door 
het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, bereiden 
we ons financieel voor ‘op de kerk van morgen’, aansluitend op het 
kerkbalansthema ‘Geef voor de kerk van morgen’.  
 
Wie meer wil weten over de jaarrekening kan contact opnemen met 
ouderling-kerkrentmeester Henk de Bruin (06 - 5394 1059 of 
henk.bruinde@upcmail 
 
Oud papier inleveren 
Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de 
Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast 
de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld 
of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.  
 
Gebruik kerkelijk centrum 
Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of 
iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-
kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 
063139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen. 
 
 
 

mailto:henk.bruinde@upcmail
mailto:kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
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Paascollecte 
Ook dit jaar houden we de Paascollecte. En zoals u inmiddels gewend 
bent, krijgt u geen acceptgiro meer, maar zit in dit kerkblad een inlegvel 
met daarop informatie en een QR-code die u kunt scannen met uw 
bankapp. ‘Gewoon’ een bedrag overmaken of contant een gift geven kan 
natuurlijk ook.  
Met Pasen herdenken we de opstanding van onze Heere Jezus Christus. 
Hij stierf voor onze zonden, maar door Zijn opstanding maakt Hij voor 
ons ook de weg vrij naar God. Die blijde boodschap van hoop, van de 
overwinning op de dood, hopen we als christelijke gemeente nog lang uit 
te dragen. Uw gift mag daarbij helpen. 
 

Ook hier drukken we de QR-code af: 
 
VERANTWOORDING 
Collecten 
12 mrt   1e collecte € 181,60 SOS Kinderdorpen  
  2e collecte € 136,40 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   132,20   Pastoraat en prediking 
 

19 mrt   1e collecte € 124,65 Wycliffe Bijbelvertalers  
  2e collecte € 89,90 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   91,90   Pastoraat en prediking 
 

26 mrt   1e collecte € 218,40 Voedselbank Leerdam  
  2e collecte € 115,80 Kerkrentmeesters  
  Uitg.collecte €   89,85   Onderhoudsfonds  
 

In maart is voor de collecten diaconie ontvangen € 28,00. 
Voor de kerkrentmeesters per bank ontvangen collecten € 225,00. 
Ontvangen via: 
J. van Kuilenburg € 10,00 
Joja van Horssen € 5,00 voor het verjaardagsfonds  
Daniëlle van Mourik € 10,00 voor de biddagcollecte  
Dirk van Arkel € 10,00 voor de bloemengroet  

Voor al deze giften heel hartelijk dank. 
 
 

 
Kaartenactie Friedensstimme 
In eerdere jaren werden er vanuit onze 
gemeente lectuurpakketten verstuurd naar 

ACTIVITEITEN 
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voormalige Oostbloklanden ter bemoediging en ondersteuning. Echter, 
het versturen van deze pakketten werd duurder en duurder. Inmiddels 
zijn die kosten zo opgelopen dat Friedensstimme zelf heeft besloten deze 
pakketten niet meer via gemeentes te versturen. 
  

Om de mensen daar toch te bemoedigen hebben zij -zoals ze ook in hun 
beginjaren al hadden- de kaartenactie weer opgestart. Wat houdt dit in? 
  

Aan het eind van de dienst met Pasen worden kaartenpakketjes 
uitgedeeld door de zendingscommissie. Hierop staat al een adres van 
een Russische evangelist. U kunt de envelop dichtplakken, uw eigen 
naam, adres en land achterop schrijven en versturen met 1 postzegel 
International (€ 1,65).   
  

U mag ook op 1 kaart een groet schrijven. Deze staan in het Russisch 
op de achterkant van de handleiding die u ook meekrijgt bij het 
kaartenpakketje. De andere 2 kaarten zijn dan om uit te delen. Een kaart 
met een Russische zin erop maakt mensen blij. Het is voor de ontvanger 
een blijk van betrokkenheid: Er is iemand die aan me denkt en voor me 
bidt. 
  

Doet u weer mee? Alvast hartelijk dank namens de zendingscommissie. 
 
Tweede paasdag: viering 200 jaar kerkgebouw: u en jij komen toch 
ook zeker?  
 

U en jij weten het natuurlijk al lang: Op maandag 10 april, tweede 
paasdag, hopen we het 200-jarig bestaan van ons kerkgebouw te vieren.  
 

We starten met een kerkdienst, waarin we God loven en danken dat we 
al 200 jaar bijeen mogen komen in deze kerk. De dienst begint om 
10.00 uur, ds. Roseboom hoopt de dienst te leiden. Uiteraard gaan we 
ervan uit dat u als gemeente de dienst zult bezoeken. 
Na de dienst is er koffie met iets lekkers. En aansluitend daaraan is er 
een lunch, waarvoor u zich kon opgeven.  
 
Om 13.30 uur start het middagprogramma, waarbij we als kerk de deuren 
openzetten voor iedereen die een kijkje wil nemen. Het is zeker de moeite 
waard ’s middags van de partij te zijn. Misschien ook leuk om familie en 
vrienden die niet meer in Herwijnen wonen uit te nodigen. Of uw buurman 
of buurvrouw, dat mag natuurlijk ook! 
 
U kunt uiteraard de kerk bekijken, er is allerlei informatie over het 
kerkgebouw en de geschiedenis ervan, er zijn vrijwilligers om uitleg te 
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geven, onze organisten bespelen op bepaalde momenten het orgel, er is 
volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.  
Ook buiten zijn er activiteiten, waaronder allerlei spellen en quizjes (met 
soms verrassende vragen) voor kinderen en volwassen. En uiteraard 
wordt u voorzien van een hapje en een drankje.  
Ook bij iets minder mooi weer gaat alles gewoon door, we hebben tenten 
en heaters. Rond half vijf is de open dag afgelopen. 
 

Laten we proberen er met z’n allen een feestelijke dag van te maken! 
 

Rommelmarkt en ophaaldag 
Zaterdag 6 mei hopen we weer een grote rommelmarkt te houden, op de 
bekende locatie: het terrein van de familie Van Arendonk (Achterweg 57). 
De markt begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. 
Op de markt is van alles te koop. Van gereedschap, meubels en fietsen, 
tot aardewerk, speelgoed, knuffels, spelletjes. En van boeken, cd’s, dvd’s 
en lampen, tot elektrische apparaten, antiek en curiosa. 
Verder is er koffie, thee, fris met iets lekkers. Daarnaast wordt vers fruit 
verkocht en zijn broodjes hamburger en poffertjes te koop. Ook draait het 
rad van avontuur, met mooie prijzen. 
We zoeken mensen die iets lekkers willen bakken om te verkopen in de 
koffiehoek. Zij kunnen dat melden bij Dyke de Joode (06-33752315; 
Whatsappen mag ook; email: dykedejoode@gmail.com). 
 

De kringloopkas is die dag ook open van 9.00 tot 13.00 uur. 
 

De ophaaldag voor de rommelmarkt is op zaterdag 22 april, vanaf 9.00 
uur. Vrijwilligers van de rommelmarktcommissie komen dan langs om 
bruikbare spullen op te halen. Als u die hebt, wilt u de spullen die dag 
dan tussen 8.30 en 9.00 uur aan de straat zetten? Grote meubels als 
wandkasten, bedden en bankstellen kunnen we helaas niet meenemen. 
U kunt ook oud ijzer en andere edele metalen langs de weg zetten. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
 
 

 

Dijkpraat 
In de afgelopen maand bleef er veel in ons leven hetzelfde en toch werd 
alles anders. En hoewel alles anders is geworden, lijkt het inmiddels ook 
weer of het nooit anders is geweest. Zo maakt Mattias al helemaal deel 
uit van ons gezin. Dat hij er helemaal is, kon u afgelopen zondag in de 
kerk ook luid horen: hij bleek deze zondag een regeldag te hebben. 

UIT DE PASTORIE 
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We zijn zeer dankbaar dat alles zo voorspoedig is gegaan en dat we 
inmiddels zelfs met twee kinderen gezegend zijn.  
Wat mooi dat er ook zo uitgebreid meegeleefd werd in onze gemeente 
en de dorpsgemeenschap. We ontvingen vele kaartjes (met prachtige 
teksten), en bovendien bijv. sokjes, drinken, taart en een ontbijtje. Dank 
daarvoor!     

 

Ds. Wilhelm Roseboom 
 

 
 
 

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie 
ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl 
 
Maandag 10 april (2e paasdag) 10:00 uur  Viering 200 jaar kerkgebouw  
Maandag 10 april (2e paasdag) 13:30 uur  Open dag  
Dinsdag 11 april 10.15 uur Bijbelgesprekskring 
Woensdag 12 april t/m zaterdag 22 april  Israëlreis 
Woensdag 12 april 18.45 uur Follow Me (12-16) 
Maandag 16 en dinsdag 17 apr 08.30 uur grote schoonmaak kerk  
Woensdag 19 april 18.45 uur Follow Me (12-16) 
Zaterdag 6 mei - 09.00 – 13.00 uur   Rommelmarkt 
Zondag 7 mei  Zanguurtje 
Vrijdag 27 oktober   Online draaiavond 
 
 
 
 

De kopij voor het volgende kerkblad dient  
uiterlijk D.V. maandag 24 april 2023 
vóór 16.00 uur ingeleverd te zijn bij: 
 
     email: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Carolien Boogert 
     Rij- en Uitweg 16 

 
Volgende inleverdata zijn:  
15 mei voor 3 weken 
  5 juni voor 4 weken 
  3 juli voor 7 weken 
21 aug voor 3 weken 
11 sept  voor 3 weken

VAN DE REDACTIE 

AGENDA 

mailto:kerkblad@nhkherwijnen.nl


 
 

KERKBLAD    Verschijnt éénmaal per 3 weken 
 
REDACTIELEDEN   Carolien Boogert (kopij inleveren) 
     Rij- en Uitweg 16, 4171 CN  Herwijnen 
     Telefoon 0418 – 84 2576 
     e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl 
     Hetty van Arkel 
 
KERKDIENST OP USB Van elke dienst is een opname op USB te 

verkrijgen via de diaconie 
     diaconie@nhkherwijnen.nl 
 
Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via: 
♦ Een gift tijdens de collecte in de kerk. 
♦ Thuis sparen of meegeven aan iemand. 
♦ Een bedrag overmaken via de bank.  
♦ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;  
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen  
 
Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent 
per keer. 
 
DIACONIE      Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26 
 

COLLEGE VAN     Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25 
KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31 
 

PASTORAAT EN      Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57 
PREDIKING 
 

ONDERHOUDSFONDS  Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49 
 

ADM. KERKBLAD     Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43 
 

KERKRADIO      Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34 
 
WEBSITE      www.hervormdherwijnen.nl 
 

APP (voor leden)   Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore) 
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl  
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com 
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153 
 
COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin 

  de kerk; € 0,70 / € 1,00 

https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen
http://www.hervormdherwijnen.nl/
about:blank

